
#zonenwordenvadersblijvenzonen 
(de Leeuw/Vandemoortele) 
 
vandaag moest ik opeens weer aan je denken 
op straat zag ik iemand die een beetje op je leek 
ik struikelde bijna over ons verleden 
dat als een doolhof voor me lag 
 
hé, Gerard, jongen, ’t is Rick hier 
ik wil je graag vertellen hoe het gaat 
er is een boel gebeurd 
sinds jij bent weggegaan 
 
op een dag was je plotseling verdwenen 
niemand kon me zeggen waar je was 
ik heb nog lang gewacht daar op het plein 
het was een druilerige dag 
 
en op dit moment verbaast me nog het meest 
dat ik hier langer ben dan jij hier ooit bent geweest 
want ouder dan je ouders word je nooit 


