
het verlangen 
(de Leeuw/Vandemoortele/Peleman/Vander linden) 
 
de dame met de glinster in de ogen 
zegt me dat de toekomst niet bestaat 
en als het niet een heel beetje pijn doet 
is voor haar de liefde niet de moeite waard 
 
de dame met de glinster in de ogen 
zegt me dat ze graag leeft zonder plan 
ik vraag of ze dat serieus van plan is 
ze antwoordt dat ze heel goed zonder kan 
 
een mooie dag voor onverstandig 
de laatste kans voor ons geduld 
en ik zeg o, o, o, o, o het verlangen groeit 
het verlangen groeit 
 
de ochtend komt als altijd met gebreken 
die de nacht maar tijdelijk verslaat 
de dame met de glinster in de ogen 
vraagt me of het weer een beetje gaat  
 
ze zegt zie mij zoals je mij graag ziet 
ze zegt zie mij zoals ik mij graag zie 
ze zegt zie mij graag of zie mij niet 
 


